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Yollarımız 

Şehir içinde yollarımız ne kadar bozuk görüyorsunuz değil mi? Benimki de soru. Fark etmemeniz imkansız! Zaten eskiden beri kötüydü ama şu kentsel dönüşüm masalıyla şehri hallaç pamuğu gibi atan kamyonlar yüzünden iyice berbat bir hal aldı. Yerli yersiz her yere yapılan kasislerle dizginlenmeye çalışılan kamyonlar ne bu kasisleri ne de kendi bozdukları yol yüzeylerinden çekinmiyor. Ayarsız rögar kapakları ve tabii geleneksel açılıp açılıp kapatılmayan çukurlarımız, araçlarımızın canına okuyor. 
Patlayan lastikler, kırılan jantlar, dağılan süspansiyon elemanları ve erken erken yorulan otomobiller. Bu yol bozuklukları nedeniyle meydana gelen kazalar da ayrı. 


Kime, nereye şikayet edeceğini bilemiyor insan. Bildiği tek bir şey var ki “yetkili” birilerine ulaşsa bile yakınması kaale alınmayacak! Hepimiz biliyoruz ki bu Kentsel Dönüşüm masalı bitene kadar da güzel yollara sahip olamayacağız. Bu nedenle siz siz olun 16 inç'ten büyük ebatlı jantlar kullanmayın. Onlar medeni yol koşullarının aksesuarları. 
Rahatınıza biraz düşkünseniz ve aracınızla da şehir engebelerinden hovercraft rahatlığıyla geçmek istiyorsanız 16 inçlik jantların üzerine çıkmayın derim. Daha büyük çaplı jantlar demek, daha düşük yanaklı lastikler demek. Onların da sonu çukur dolu yollarda hazin olabiliyor. 
Koskoca şehir yönetimleri sizin aracınızın sağlığıyla, jantlarınızın ve lastiklerinizin ömürleriyle ilgilenecek değil ya! Onların çok daha mühim işleri var! 


Bu ay Oytun Işlar arkadaşımız, teknolojileri, modelleri ve yakıtları manüple edici seçimleriyle artık iyice kabak tadı vermeye başlayan Car of the Year/ Yılın Otomobili yarışmasını incelemeye aldı. Bu yazıyı okuduktan sonra COTY'ye aynı gözle bakmayacağınızı düşünüyoruz. Ha bir de Automobile Insider'ın çok çok iyi bir Start/&Stop teknolojisi değerlendirmesi var. Her yeni teknolojinin aslında kullanıcılar için geliştirilmediğini ortaya koyuyor. Müthiş bir yazı, şiddetle öneririm. 

Bu ayki test otomobillerimiz biraz şaşırtacak. Özellikle çok sıra dışı 

iki otomobili çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Keyfini çıkarın. 
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HOT NEWS 


Civic Type R rekor tazeleyecek 


Honda, Civic Type R ile Avrupa'nın ikonik yarış pistlerinde yeni tur zamanlarına imza atacağı bir dizi etkinliği hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu organizasyonda yer alacak isimlerin tamamı henüz netleşmemiş olsa da ekibin ünlü yarış pilotlarından oluşacağı belirtiliyor. Honda eski Formula 1 Dünya Şampiyonu ve şu anki NSX Super GT pilotu Jenson Button'a (İngiltere) WTCR pilotları Tiago Monteiro (Portekiz), Esteban Guerrieri (Arjantin) ve NSX Super GT pilotu Bertrand 

Baguette (Belçika) eşlik edecek. 2016 yılında önceki nesil Civic Type R kullanılarak gerçekleştirilen benzer bir etkinlikte; Silverstone, Spa-Francorchamps, Monza, 
Estoril ve Hungaroring'de yeni tur zamanları rekorları kaydedilmişti. Honda, 2018 
versiyonu için, 2016 yılında Silverstone (İngiltere), Spa-Francorchamps (Belçika) ve Estoril'de (Portekiz) kaydedilen süreleri daha da iyileştirmeyi ve daha fazla pistte yeni tur zamanları kaydetmeyi hedefliyor. 


Ferrari 486 Pista'nın lastikleri Michelin'den 


Lastik devi Michelin, motor sporlarından kazandığı deneyim sayesinde yüksek performans lastikleri ile dünyaca ünlü markalara çözüm ortaklığı yapmaya devam ediyor. Yeni Ferrari 488 Pista 

için özel olarak geliştirilen MICHELIN Pilot Sport Cup 2 K2 yüksek performans lastikleri geliştirilmiş yol tutuş, daha spor bir sürüş deneyimi ve yüksek güvenlik sunuyor. 


Audi R6 üretimi sona eriyor 


Audi'nin teknik gelişim patronu Peter Mertens, Car & Driver dergisine verdiği röportajda R8 üretiminin sona ereceğini açıkladı. Üretimin ne zaman sonlandırılacağının kesinleşmediğini söyleyen yönetici, modelin geride güzel bir grafik bıraktığını belirtirken yaklaşmakta olan elektrik fırtınasının yeni konseptlerin önünü açacağını söyledi. 
Amerika'da yıllık en yüksek satışına 2011'de 1145 adet satışla ulaşan R8, Avrupa'da ise 2008'de 2935 adet satılmıştı. Audi R8'in geçen yılki toplam satışları ise Amerika'da 772 adet olurken Avrupa'da da 1366 adet satılmıştı. Audi, R8'de Üçüncü jenerasyonu üretmeyecek olsa da halen üretimi sürmekte olan model için 2.9 

litre hacimli ikiz turbo motorlu bir giriş seviyesi motoru geliştiriyor. Bu arada R8'in yerini 2020 yılında 4 kişilik coupe e-Tron ile dolduracağı düşünülebilir. 
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8. Phantom Türkiye'de 


Geçen yıl Londra'da görücüye çıkan yeni Rolls-Royce Phantom VII Türkiye'de ilk kez sergilendi. Fiyatı 1 milyon 406 bin Euro (6 milyon 545 bin lira) olan aracın Türkiye ön siparişleri ise 2019'a kadar dolmuş durumda. 
Phantom serisinin sekizinci modeli olan yeni otomobilin tanıtım toplantısında konuşan Rolls-Royce Motor Cars Avrupa Kurumsal 
İletişim Müdürü Frank Tiemann, “Aracımız müşterilerin daha kişisel bir model istemleri sonucunda ortaya çıktı. Tamamen yeni 

ve çağdaş bir tasarımla yorumlanan bu modelde “The Gallery” olarak adlandırılan bir kişiselleştirme özelliği mevcut. Bu konseptle 
100 yıl sonra ilk kez bir aracın ön paneli 
yeniden yorumlanıyor.” dedi. Bütünüyle yeni 
6.75 litrelik ikiz turbo V12, yeni Phantom'un kalbinin sessizce atmasını sağlıyor. 


Lastikler de akıllanıyor 


Pirelli, lastiğin verileri toplamasına ve iletmesine olanak veren dijital devriminde bir adım ileriye gidiyor. Pirelli, 
88. Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı'nda önde gelen otomobil üreticileriyle iş birliği içinde Orijinal Ekipman için geliştirilen Cyber Car teknolojisini tanıttı. Cyber Car, lastiğin otomobilin elektronik ve özellikle sürücü destek sistemleriyle doğrudan etkileşim kurmasını, böylece otomobilin işleviyle ilgili önemli bilgilerini ileterek performansı geliştirip sürüşün daha güvenli olmasını sağlıyor.Yeni Pirelli sistemi, yıl sonuna kadar önde gelen otomobil üreticilerinin en yenilikçi elektrikli ve geleneksel otomobillerinde yer almaya başlayacak. 


Lüks ve cimri: Bentayga Hybrid 


Bentley dünyanın ilk lüks hibrit modelinin tüm ayrıntılarını açıkladı. Bentley'in tam elekirifikasyona doğru ilk adımını oluşturan Bentayga Hybrid, sessiz sürüşün sakinliğiyle seçkin konfor ve zahmetsiz performansı bir araya getiriyor. 

Her iki dünyanın en iyi özelliklerini sunan yeni plug-in hibrit model, geliştirilmiş bir elektrikli motor ile güçlü ve verimli yeni nesil V6 benzin motorunu bir araya getiriyor. Dünyanın en lüks SUVsinin hibrit versiyonu, 75 g/km (NEDC) CO, emisyonlarıyla şirketin en verimli modeli olacak. Gerçek bir Bentley sürüşü ve hissi veren Bentayga Hybrid, lüks İngiliz markasına ününü kazandıran zariflik, zahmetsiz performans ve son derece sakin kabin ortamını sunmaya devam ediyor. 
Lüks mobilitenin geleceğini temsil eden bu otomobil, şehirde ve şehir dışında bir sakinlik ve dinginlik vahası oluşturuyor. 
Bentley Bentayga Hybrid'in kalbinde iki güç kaynağı bulunuy- 


or. Bunlar verimli bir elektrik motoru ve yeni turbo şarjlı 3.0 
litrelik V6 benzin motoru. 

Yeni geliştirilen E Motor, hem bir elektrikli motor hem de jeneratör işlevi görerek, pürüzsüz bir sürüş deneyimi sunmasının yanı sıra sadece elektrikle kullanımda menzili maksimum seviyeye çıkarıyor. 


HOT NEWS 


Genevre'de yıldız yağmuru 
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İlki 1905'te olmak üzere bu yıl 88. kez gerçekleştirilen Cenevre Otomobil Fuarı, hemen her markanın sergilediği elektrikli ya da hibrit modellerle dünya otomotiv endüstrisinin önemli bir dönüşüme geçtiği bir sahne oldu. 180 
markanın 90'ı dünya prömiyeri olmak üzere 110 yeni modelini sergilediği Cenevre Otomobil Fuarı'nda otomotiv markalarının dizel motordan vazgeçip tamamen hibrit 

ve elektrikli motor teknolojilerine yöneldiği görüldü. 90'ı dünya prömiyeri olmak üzere 110 yeni modelin sergilendiği fuarda, 3 yeni marka da ilk kez sahneye çıktı. Volvo'nun bünyesindeki Polestar, Seat'ın yeni spor markası Cupra ile Aston Martin'in elektrikli markası Lagonda otomobilseverlerle buluşurken sadece elektrikli otomobil üretmek için doğan Tesla'nın özellikle lüks sınıftaki başarısı üzerine Jaguar'dan Audi'ye, Porsche'den Mercedes-Benz'e kadar birçok lüks marka seri üretime hazır ilk gerçek anlamda elektrikli otomobillerini fuarda sergiledi. 


Audi standında yeni nesil Audi A6'yı tanıttı. Audi, yeni A6'yı Avrupa'da iki güçlü motor seçeneğiyle piyasaya sürecek: 340 HP güce sahip 3.0 TFSI ve 210 kW 286 HP güç üreten 3.0 TDI. Audi ayrıca Cenevre'de ilk tümüyle elektrikli modelinin prototipini sergiledi. Tümüyle 

elektrikli SUV Prototip Audi e-tron, markanın ürettiği ilk tümüyle elektrikli modelin bir önizlemesi niteliğinde. 

Lüks otomobillere has bir hacim ve konfor sunan sportif SUV, aynı zamanda daha uzun yolculuklara uygun bir menzile sahip. 


BMW fuarda dünya genelinde 200.000'in üzerinde satış rakamına ulaşan modeli X4'ün yeni versiyonun dünya prömiyerinin yaparken X2'nin de Avrupa lansmanını gerçekleştirdi. Atletik, dört kapılı bir X Coup& olan Güncel MINI Countryman platformu üzerinde geliştirilen BMW X2, en yeni BMW ConnectedDrive hizmetleri ve çeşitli sürüş asistan sistemlerine sahip. X2 önden çekişli ya da 4X4 tercih edilebilecek. Fuarda ayrıca M3 CS'in yanı sıra makyajlı 
2 Serisi Active Tourer ve Gran Tourer sergilendi. Son 
olarak Yeni BMW i8 Roadster ve Yeni BMW i8 Coupe'nin Avrupa lansmanları yapıldı. 


a ğ 
Geneya 2018 — a 
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Ford fuarda yeni Mustang Bullittin Avrupa lansmanını gerçekleştirdi. Steve McOueen'in efsanevi Bullitt filminin 50. yılını kutlamak için üretilen özel versiyonun Avrupa pazarı satışı Haziran ayında başlayacak. Siyah (Shadow Black) veya klasik Koyu Yeşil 

(Dark Highland Green) renkleri bulunan Mustang Bullitt, gücü artırılan 5.0 litre V8 motoruyla 464 PS ve 526 Nm tork sunacak. 


Hyu ndal fuarda yeni elektrikli modelleriyle öne çıktı. Güney Koreli üretici, ağırlıklı olarak KONA Electric, NEXO ve yeni Santa Fe gibi SUV modellerle bu yıl ön planda olurken Le Fil Rouge konsept otomobiliyle de tamamen farklı bir segment ve yeni tasarımlar hakkında ipuçları vermiş oldu. 


KIA kompakt sınıf temsilcisi yeni nesil C'eed'i ilk kez sergilerken C'eed Sportswagon'un ise dünya tanıtımını gerçekleştirdi. Ayrıca marka D segmentindeki temsilcisi Optima Sedan ve Optima Sportswagon'u makyajlı halleriyle fuar ziyaretçileriyle buluşturdu. KIA'nın B segmenti temsilcisi Rio'nun GT Line versiyonunun da ilk gösterimi gerçekleştirildi. 


Mercedes-Benz standında yeni C-Serisi Sedan ve Estate modelleri, Mercedes-AMG C 43, Mercedes-AMG GT 4MATIC 4 Kapılı Coupe, Mercedes-AMG G 63, X 350 d 4MATIC, smart EO fortwo ve forfour ile Plug-in Hybrid ailesi yeni üyeleri C 300 de ve E 300 de modellerinin dünya lansmanını yaptı. Mercedes-Benz fuarda ayrıca yeni A-Serisi, G-Serisi, S-Serisi Coupe, S-Serisi Cabriolet, Mercedes-AMG GLA 45 ve Mercedes-Maybach S-Serisi'ni de sergileyerek hemen her segmentteki ürün yenilikleriyle fuara damgasını vurdu. 


Peugeot fuarda iki ürün ve bir marka elçisi olmak üzere üç dünya tanıtımı gerçekleştirdi. Bir yandan 5 metrelik dev bir 'Aslan” heykelini yeni marka elçisi olarak lanse eden Peugeot, diğer yandan Yeni 508 ve Yeni RIFTER olmak üzere iki yeni modelin dünya tanıtımını gerçekleştirdi. 
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HOT NEWS 


SUBARU MİZİM CONCEPT 
TOURER 


Z 
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Re nau It fuarda dünya prömiyerini gerçekleştirdiği EZ-GO konsepti ile paylaşımlı ulaşıma yeni bir vizyon katıyor. EZ-G0, kalabalık şehirlerde ulaşımı kolaylaştıracak yeni bir otonom ve paylaşımlı bir “robot taksi” konsepti. 120 yıldan bu yana müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı ilke edinen Renault, Cenevre'de ZOE, Captur, Scenic ve Talisman modellerinde sunulan yeni motorları da tanıttı. Yeni R110 motoru ile Renault ZOR, Avrupa'nın en çok tercih edilen elektrikli otomobili olma özelliğini koruyor. Renault, Captur ve Scenic modelleri ile sunulacak yeni 1.3 litrelik Energy TCe benzinli motorunu da Cenevre'de tanıtıyor. 


SEAT :n kendi bünyesinde bağımsız bir marka olarak yarattığı CUPRA, Cenevre'de ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. CUPRA, fuarda dünyanın ilk yüzde 
100 elektrikli touring yarış otomobili CUPRA e-Racer ve SUV segmentindeki modeli 
CUPRA Ateca'yı ilk kez sahneye çıkardı. SEAT, fuarda ayrıca yeni Leon CUPRAR ST ve yeni 1.5 TSI EVO motorla donatılan Leon'u tanıttı. 


Skoda sergilediği Vision X konseptiyle, markanın bir başka sınıfa daha adım atacağının ipuçlarını verdi. Bu yeni hibrit teknolojili konsept, markanın, Kodiag ve Karog'un ardından gelecek yeni kompakt crossover modelini müjdeliyor. Skoda standında bununla birlikte gençleştirilen Fabia'nın yanı sıra popüler SUV aracının en lüks versiyonu Kodiag L&K, Superb'te güncellenen 2,0 benzinli motor gibi yenilikleri de ağırlıyor. Ayrıca Skoda, Octavia, Kodiag ve Superb'de dijital gösterge paneli de sunmaya başlayacak. Skoda, Cenevre'de yeni scooter konseptini de ziyaretçilerle buluşturdu. 


Subaru Corporation Cenevre'de Subaru VIZIV Tourer Concept'in dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Subaru'nun 2013 yılında Subaru VIZIVConcept modeliyle başlattığı VIZIV (Vision for Innovation) konsept modelleri, Subaru markasını geleceğe taşıyacak yeni tasarım ve teknolojilerin yönünü ve markanın gelecek vizyonunu temsil ediyor. 


Toyota yeni jenerasyon Auris'in dünya prömiyerini gerçekleştirirken, aynı zamanda spor otomobil efsanesi “Supra” modelinin yeniden dönüşünü simgeleyen GR Supra Racing konsept aracını da beğenilere sundu. Toyota fuarda yeni Aygo'yu da ziyaretçilerle tanıtırken, geleceğin elektrikli otomobillerinden izler taşıyan 

Concept-i serisi elektrikli aracı ve sürdürülebilir geleceği temsil eden yakıt hücreli TOYOTA FINE-Comfort Ride konseptini de otomobil tutkunlarıyla buluşturdu. 


ie 


Dursa mı çalışsa mı? 


Birçok yeni teknolojinin tümünün sadece kullanıcıların yararı için geliştirildiğine inanmıyorsunuz değil mi? Inanıyorsanız, değerlendirmeye mesela Start&Stop fonksiyonundan başlayabilirsiniz. 


Geçenlerde eşimin arabasını satmak için malum siteye satılık ilanı verdim. Malum her gün araba alıp satmıyorum. Ne yazabilirim, diğer satıcılar hangi özellikleri ön plana çıkartmışlar diye diğer ilanlara göz attım. Start & Stop özelliğinin öne çıkarılması dikkatimi çekti. Madem bu denli ilgi çeken bir özellik, biraz sistemine, tekniğine detaylı bakmayı uygun gördüm. Buyurun, hep birlikte Start-Stop teknolojisi hakkında aklınızı kurcalayan sorulara cevap bulmaya çalışalım. 


Öncelikle aracımızda neden böyle bir sistem var? Cevap belli tabii ki, araç trafik sıkışıklığında çalışmıyorsa, yakıt tüketmiyor demektir. Doğru, ancak eksik. Start&Stop her ne kadar yakıt ekonomisi sağlıyor diyerek reklamı yapılsa da sistemin asil amacı CO, gaz salımını azaltmaktır. Yakıt tüketimine etkisi yok mu? Olmaz mı, var tabii. Ancak dikkate değer bir kazanım yok açıkçası. Hani güzel atasözümüzde söylendiği gibi “devede kulak”. 


İşin aslı, daha önceki sayılarımızda bolca konuştuğumuz NEDC (New European Driving Cycle) ve WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) test şarinamelerinde saklı. Bu test prosedürlerinin şehir içi denemelerine denk gelen kısımlarında defalarca rölantide bekleme var. Motor mühendisleri bekleme anında aracı stop ettirerek önemli miktarda CO, kazancı elde ediyorlar. Yine daha önce konuştuğumuz gibi teste sokulan araç olabilecek en iyi seviyede olduğu için S&S sistemi kendinden bekleneni veriyor. 


Peki, gerçek hayatta nasıl oluyor? S&S mühendislik olarak pahalı bir uygulama ve otomobilin değişik sistemleri arasında karmaşık dengeler gerektirmekte. 


Pahalı kısmını açalım. 

Araç sık sık stop edip çalıştığı için marş motoru daha güçlü ve daha dayanıklı olmalı. 

*Yani daha pahalı. 

Marş motorunu daha sık çevirebilmek için kapasitesi daha büyük bir akümülatör kullanmamız lazım. Ayrıca bu akümülatör her marş yaptıktan sonra bir miktar gerilim kaybı olacağı için daha sık dolup boşalabilen bir tipte olmalı. 

*Yani daha pahalı. 

Daha büyük olan akümülatörü doldurabilmek için alternatörümüz de daha güçlü olmalı. 

*Yani daha pahalı. 

Aracın içine isteyen kullanıcının sistemi kapatabilmesi için bir buton koyulmalı, tabii ki görünmeyen kablolamalar da var. 
*Yani daha pahalı. 

Az sonra detaylarına bakacağımız araç içi sistemleri kontrol etmek için de bir yazılım gerekli. Yazılımın koyulacağı bir beyin olmalı, Ayrıca bu yazılım araç üzerinde test edilmeli. 
*Yani daha pahalı. 

Son olarak S&S sisteminden rahatsız olan müşterileri de unutmamak lazım. “Bu araba da zırt pırt stop ediyor” diyerek şikâyet eden ve sistemi kapatan, ancak otomobili her stop ettiğinde yeniden devreye girdiğini görünce daha da sinirlenen kullanıcılar da bir maliyet bizim için. 

*Yani daha pahalı. 


Karmaşık dengeler gerektiriyor kısmına da bakalım. 
Sistemin asıl amacı egzoz salım testinden geçmek. Bunu bir kenarda tutalım. Günlük yaşamdaki kullanıma gelince otomobilin değişik sistem sorumluları kendi sistemlerinin kullanıcıya en iyi konforu sunmasını isterler. 


Örneğin ısıtma soğutmadan sorumlusu, sıcak bir havada araç stop edince aracın içinin ısınmasını istemez. Yazın araç stop ettiğinde kabin içi sıcaklık belli bir seviyenin üstüne çıkınca, ya da kışın aracın içi soğumaya başlayınca S&S sisteminin devreden çıkmasını ister. 


Diğer yandan aracın akustik sorumlusu da araç stop ettiği zaman kalorifer grubunun fazla üfleyerek gürültü yapmasını 


önlemek için kaloriferin üfleme kademesini düşürür. 
Elektrik sorumluları da, aracın o anki elektrik bilançosuna bakarak akümülatör gerilimi belli bir değerin altındaysa S&S sistemine izin vermez (Örneğin arka cam rezistansı çalışıyorsa). Ya da araç stop eder belli bir süre sonra gerilim düşünce aracı çalıştırır. 


Unutmamak lazım ki sistemin çalışması için arkada çalışan bir de algoritma var. Örneğin; 

S&5S devrede olacak VE Debriyaj pedalına basılı olmayacak VE Vites boşta olacak VE araç durmuş olacak VE araç sürati bir önceki S&S işleminden sonra 7/Km/s sürati geçmiş olacak (yani çok az bir ilerleme sonrasında sistem çalışmayacak) VE akü gerilimi 13V altında olmayacak VE sürücü araçta olacak (Kapı açılmamış olacak) VE arabanın kaputu kapalı olacak (araçta serviste mi) VE sistemde arıza olmayacak...... 


Yukarıdaki şartlardan bir tanesi yerine gelmezse sistem çalışmıyor. Sürücüye de bazı markalarda gösterge saatinde küçük bir lamba yakarak, bazı markalarda da gösterge saatinin ekranında detaylı yazılarla bilgi veriliyor. 


Uzun sözün kısası, otomobil sektöründe çalışan birisi olarak, aracımda S&5S olsun mu olmasın mı diye sorsalar istemezdim. Çünkü hem pahalı hem de bana çok çok kullanışlı gelmiyor. En basitinden akü değişiminde bile cebimden fazla para çıkıyor. 


A IŞ, Ana kontrol ünitesi 
Start&Stop 
| kontrol ünitesi 


| Dönüşümlü alternatör | 
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Gar of the Year ödülü otomobil aleminde manüplasyon 


mu yoksa düşenin dostu mu? Bu yazıyı okuduktan sonra bu prestijli ödüle aynı gözle bakmayacaksınız! çihile mi kıyak mi? 


YAZI: Oytun IŞLAR 


ummalı bir yılın arabası seçiminin sonuna geldiğimiz zamandır her yılın Mart ayı... Bu yıl da önceden belirlenmiş 7 finalist arasından otomobil gazetecilerinin oylarıyla Yılın Otomobili seçildi. Zafer Volvo'nun kompakt SUV modeli XC40'ın oldu. Hatchbacklerin yıldızı yüksekken hatchback modellere, elektrikli otomobiller yükselişteyken elektrikli araçlara odaklanan oylar, bu kez de SUV'lerin yükseldiği şu dönemde bir SUV'ye gitti. 
Ve bu ödül, çoğu zamanda krizde olan markaların yardımına koşmasıyla dikkat çekti. Fiat'ın sancıları varken Fiat Panda bile Yılın Otomobili seçildi, Alfa Romeo krizdeyken Yılın Otomobili seçilen 156 sayesinde nefes alabilmişti dev marka. 
Sektörü alenen destekleyen manüplasyonlarıyla dikkat çe- 


e-motoring magazine > Mart 2018 


ken ödül için kimi zamanlar düşenin dostu olduğu eleştirisi de yapılıyor. Markaların ürettiği yeni modeller için prestij kaynağı olan yarışmayı büyüteç altına aldık. 


Avrupa'da Car of The Year (Yılın Otomobili) ödülleri (COTY) ilk kez 1964 yılında Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki otomobil dergileri tarafından düzenlendi. Şu anda organizasyonun yürütücüleri; Auto (İtalya), Autocar (UK), Autopista (İspanya), Autovisie (Hollanda), L'Automobile Magazine (Fransa), Stern (Almanya) and Vi Bilâgare (İsveç) dergilerinin editörlerinden oluşmakta. Ortalama 58-60 otomobil editörü tarafından verilen oylar, Yılın Otomobili'ni belirliyor. Bu yıl 60 otomobil gazetecisinin oyuyla Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki basın 


gününde finalde Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, BMW 5 Serisi, Citroen G3 Air Cross, Kia Stinger ve Seat Ibiza ile yarışan Volvo XC40 zafere ulaştı. 


Neredeyse Eurovision Şarkı yarışması kadar eski olan bu köklü ve geleneksel organizasyon, yıllar içinde çok sert biçimde eleştirilse bile her zaman saygın bir otorite olarak Avrupa tüketicisinin beğeni ve tercihlerine yön vermekte. 
Son yıllarda gelişen ve tercih edilmeye başlanan C sınıfı SUV segmenti, bu yıl da tıpkı geçen yıl olduğu gibi COTY organizasyonunda ipi göğüsledi. Üstelik benim gibi birçok otomobil severi ters köşeye yatırdı diyebilirim. Zira FCA grubun- dan Alfa Romeo Stelvio favorilerin başında gösterilirken, ilk üçe bile giremedi. COTY 2018 finalinde, Volvo'nun yeni C sınıfı SUV temsilcisi XC40'ın jüriden aldığı 325 puanla yılın şampiyonu seçilmesi kimine göre beklenen bir birincilikken, 
çoğu otomobil tutkununa göre soğuk duş etkisi yaptı. 242 
Puan ile Seat Ibiza şaşırtıcı bir ikinciliği alırken, yeni BMW 5 
serisi ise 226 puanla üçüncülükle yetinebildi. 


COTY tarihi boyunca İsveçli köklü firma Volvo yalnızca 2 
kere yılın üçüncü otomobili olmuştu. 1983 yılında devasa boyutları ve köşeli hatları ile 760 modeli, 2013 yılında ise üretimi halen devam eden V40 modeli üçüncülük almıştı. 
Dolayısıyla 2018 yılı Volvo için ilk COTY şampiyonluğu de- 


VEE MENE YASER AR 


V7 m, 


download press releas, 


Volvo'nun patronu Hakan Samuelsson, XGA0'ın heklenmedik COTY zaferi sonrası elinde ödülle gururla poz verdi. 


e RE U 


mek oluyor. 2010 yılında otomotiv bölümü Çinli üretici Geely tarafından satın alınan dev firma, tüm Ar-Ge çalışmalarını ve Avrupa için üretimlerini eski Göteborg fabrikasında sürdürmeye devam ediyor. 


Aslında kimin kazandığından ziyade, nasıl bir otomobil kavramının bizleri yönlendirdiği ile ilgili bir yarışma COTY.... 
Tam elektrikli ve hybrid modellerin peşi sıra çıktığı yıllarda, üst üste birinciliklerin bu tip otomobillere gitmesi, son yıllarda mali durumu yolunda gitmeyen markalara ödülün verilmesi gibi ayrıntılar, haliyle biz otomobil gazetecilerinin zihnini meşgul edebilecek komplo teorileri doğuruyor. 
Tabii diğer taraftan bazı gerçeklerle de yüzleşiyorsunuz. 
COTY tarihini incelediğiniz zaman, üst üste ödül almış bazı markaların günümüzde artık var olmadığını bile fark edebiliyorsunuz. Dolayısıyla, COTY organizasyonunun şaibeli olarak iddia edebildiğimiz seçimlerinin aslında belki de isabetli olabildiğini de kabul etmek zorunda kalıyorsunuz. Dedim ya, aynı Eurovision Şarkı Yarışması gibi; üst üste birincilikler alan İrlanda ve İngiltere son yıllarda sonunculuk kürsüsün- den kurtulamıyor. 


Avrupa'da Yılın Otomobili organizasyonun ilk şampiyonu Rover, neredeyse 2000'li yıllardan beridir tarihe karışmış durumda; üstelik Rover bu ödülü 1977 yılında bir kere daha kazanmış. Rootes Group ve Chrysler Europe ortaklığı altındaki Simca/Talbot 1976 ve 1979 yıllarında ipi göğüslemiş. Ancak isimleri 1985 yılına kadar kalabilmiş. Ta ki PSA tarafından satın alınıncaya kadar... Aynı akıbete uğrayan bir diğer Fransız ise Citroen; zamanın ötesinde teknolojiler ve 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tasarımlarla 70'li yılların başına kadar hovardalık dönemi yaşayan Citroen, 1971 ve 1975 COTY birinciliklerinden sonra öyle yolsuz kaldı ki, bir yıl sonra PSA tarafından satın alındı. Nitekim Citroen, 1975 CX başarısını PSA çatısı altında olmasına rağmen, yerine getirdiği XM'in 1990 yılındaki COTY şampiyonluğunda tekrarlamış oldu. 


Günümüzde ismi bile hatırlanmayan eski bir Alman markası olan NSU, Wankel motorlu Ro80 modeliyle 1968 yılı birincisi seçilmişti. NSU Ro80 neredeyse bir uzay çağı arabasıydı ve o gün itibarıyla sunduğu aerodinamik, ağırlık ve güvenlik donanımları açısından kusursuzdu; ancak motorlardaki rotasyon hatası NSU için pahalıya patlamıştı. Volkswagen bir yıl sonra NSU markasını bünyesine kattı. 1964'te Auto Union ile birleşen VWW'in belki de ilk birinciliği Ro80 ile elde edilmiş oldu. 5 yıl sonra ise Audi80 ile Alman grup ikinci COTY zaferini elde etti. 


COTY listesine ilk günden bu yana göz gezdirdiğinizde çok efsanevi modellerin derece almış olduğuna şahit olabiliyorsunuz. Örneğin 1965 yılındaki ikinci COTY organizasyonunda ilk Ford Mustang (64.5) 3. seçilmiş. O yılın birincisine isyan edeceğinize eminim: Austin 1800!... Muhtemelen o dönemler İngiltere otomotiv sanayisi pazarı epey domine 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edebiliyormuş. Zira 1966 yılı ikincisi Rolls-Royce Silver Shadow seçilmiş. 


Tarihsel gelişimi içerisinde listeye Avrupa montajlı Japon otomobilleri de eklenmiş. Bunlardan ilki 1974 seçmelerinde 
3. seçilen Honda Civic olmuş. 2000 ve 2005 yıllarında Toyota, 
1993 yılında ise Nissan COTY birinciliklerine sahip olmuşlar. 
Günümüzde VW beklerken neden Fiat seçildi, yahut Alfa Romeo'dan medet umarken neden karşımıza Volvo çıktı sorularını sormadan önce COTY tarihindeki sıralamaları gözden geçirmenizi öneriyorum. Bundan 34 yıl önce VW Golf 2 neden Fiat Uno'dan daha az puan almış diye aynı sorgulamayı yapacağınızı fark edeceksiniz. 


COTY, Avrupa genelinde en güvenilir ve şeffaf otomobil yarışması olduğunu ispat etmiş olacak ki, What Car, Irish Car Of The Year ve uzun bir liste halinde sıralanabilecek yerel yarışmalar düzenlenmeye devam ediyor. Yarışmanın esası, bir önceki model yılından itibaren tanıtılan tüm Avrupa üretimi markaların bütün yeni modellerini test edip, gerçekleşen yarı final sonrasına bırakılan en güçlü adaylar arasından birinciyi seçmek... 2010'lu yılların başlarında elektrikli modellere eğilim fazlaydı. Bu uğurda bir Japon üretici olarak Nissan bile Leaf ile bu ödülü kazanabildi! Yoksa mesele 


Dp e Lİ 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m zam ei : EN 
Simca 1307, bütün “özgünlüğüyle” 1976'nın galibi olmuştu! 
Avrupalı kullanıcılıarı elektrikle tanıştırmak mıydı? Keza Opel'in zor günlerinde de elektrikli Ampera Yılın Otomobili seçildi. Devamı gelmemiş olsa da Opel'in şöminesinde COTY ödülü bulunuyor! 

Son iki yıldır da G-SUV modeller ipi göğüslüyor. 1964 yılından beri Fiat Grubu (Fiat, Lancia, Alfa), PSA (Peugeot, Citroen, Simca) ve VW Group (VW, Audi, Porsche, NSU) en fazla birincilik ödülünü paylaşmış gözüküyor. Bunların ardından Renault/Nissan geliyor...ve tabii ki tarih boyunca kurulan ve bozulan ortaklıklara göre bir istatistik çıkarmak gerekiyor. 


- Di . Ml İDA al 1 
İngilizlerin domine ettiği dönemde Rover 3500 de COTY oldu. 


1964'te verilen Gar of the Year ödülü Rover 2000'in olmuştu. 


PR raki gi 


1998 galibi 156 belki de en hakeden GOTY olmuştu. 


Örneğin bir zamanlar Chrysler Europe olarak anılan Simca/ Talbot markası PSA altında mı yoksa FCA grubu içine mi dahil edileceği düşünülmesi gereken bir konu...bir de Opel gerçeği var. Geçmişteki başarılarını bundan sonra PSA grubu içine mi dahil etmeliyiz diye kafa yorulması gerekebilir. 

Öyle veya böyle, Volvo ilk birinciliğini kazanmış oldu. Gelecek yıl Hyundai ve Kia markalarından biraz daha çaba bekliyorum. Amerika pazarında epey başarılı olan, ancak Avrupa'da rakiplerinin gölgesinde kalan bu Koreli kardeşlerin COTY başarılarını da görmek nasip olacak gibi gözüküyor. 
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EcoSport Türkiye'de 


SUV patlamasında Ford da son eksiğini küçük crossover modeli EcoSport ile tamamlıyor. 
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Ford SUV ailesinin en yeni üyesi EcoSport, Türkiye yollarına çıkıyor. Yeni Ford EcoSport'un, 1.5 litre TDCi dizel motor ve 1.0 
EcoBoost motorlu versiyonu Mart ayında; Ford Akıllı 4x4 Çekiş (AWD) sistemiyle donatılacak ve 1.5 litre Ford EcoBlue dizel motor 
125 PS versiyonu ise Mayıs ayında Türkiye'de satışa sunulacak. 
Yeni Ford EcoSport, modern duruşu, iç mekan detayları ve teknolojileriyle eğlenceli ve konforlu bir yolculuk vaat ediyor. Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, “Yeni Ford EcoSport, dinamik ruhu ve ileri teknolojileriyle şehir hayatı için geliştirilmiş kusursuz bir SUV. Yeni EcoSport ile SUV segmentinde her geçen yıl artan başarımızı daha da yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi. Otomobil 117.000TL'den başlayan fiyatıyla Ford Yetkili Satıcıları'nda müşteri bekliyor. 


Kişiselleştirme seçenekleri 

Yeni EcoSport Türkiye'de ST-Line donanımıyla sunulacak. ST-Line donanımında, Ford Performance karakterini yansıtan tamponlar 
ve yan etekler, siyah renkli tavan çıtaları ve far çerçeveleri, 18 
inç koyu renkli alaşım jantlar, ST-Line işaretleri, farklı tavan rengi seçenekleri öne çıkıyor. İç mekanda ise deri kaplamalı, dikiş detaylı alt kısmı düz özgün ST-Line direksiyon, geri dönüşümlü malzemelerden üretilen ekolojik süet Miko&-Dinamica şeritli dikiş detaylı parçalı deri koltuklar, deri kaplamalı el freni ve vites topuzu, ST-Line marşpiyel ve alaşımlı pedallar yer alıyor. 


Yeni Ford EcoSport, Ford SUV tarzını yansıtan, Kuga ve Edge modellerinde de görülen cesur ve dinamik stil özelliklerini içeriyor. Edge ve Kuga'dan aşina olduğumuz altıgen yapılı ön ızgara tasarımı Yeni EcoSport'ta da ilk bakışta göze çarpıyor. Müşteriler Yıldırım Mavi, Yakut Kırmızı ve canlı Safari Turuncu gibi 12 cesur dış renk arasından seçim yapabilirken yeni kontrast renkli tavan seçeneğiyle araçlarını kişiselleştirebiliyor. 18 inç alaşım jant tasarımı, sağlam ve sportif karakteri tamamlıyor. 


Yeni Ford EcoSport, ergonomik tasarımlı ve daha az tuş içeren orta konsolla iç mekanda da rafine bir düzen sunuyor. Koltuk tasarımları ön ve arka yolcuların konforu için optimize edilerek parçalı deri/süet kaplaması ile lüks bir his veriyor. İç mekan için sunulan çeşitli akıllı saklama çözümlerinden biri olan ayarlanabilir bagaj zemini, gizli depolama sağlamak için yükseltilebiliyor ya da bagaj kapasitesini 356 
litreye çıkarmak üzere alçaltılabiliyor. Bagaj zemininde kullanılan bal peteği konstrüksiyon, her gram için çelikten daha güçlü hale getirilirken 300 kg'dan fazla ağırlığı destekleyebiliyor. Yeni orta konsola entegre edilen katlanabilir bölme, kapı içi saklama alanları ve soğutmalı torpido gözü gibi çeşitli alanlar ile saklama bölümlerinde esneklik sağlanıyor. 
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Sürücü destek teknolojileri arasında motor torkunu ayarlayarak sürücülerin kontrolünü sürdürmesine yardımcı olmak için frenleme sağlayan Devrilme Kontrol Sistemi yer alıyor. Önde sürücü ve yolcu hava yastıkları, sürücü diz hava yastığı, göğüs kafesine ilave koruma sağlayan ve yolcuyu darbe- den uzaklaştıracak şekilde tasarlanan yan hava yastıkları, yan darbelere karşı maksimum alanı koruyan perde hava yastıkları ile sürücü ve yolcuların güvenliği arttırılıyor. 


Otomatik yanan farlar ve yağmur sensörlü sileceklerin yanı sıra ısıtmalı direksiyon/ön koltuk ve Elektronik Otomatik Sıcaklık Kontrolü aracın konforunu artırıyor. Temel sürüş bilgilerine erişimi kolaylaştıran 4,2 inç renkli dijital gösterge ve ısıtmalı ön cam sunuluyor. Apple CarPlay ile eşleştirilebilen Ford'un sofistike SYNC 3 iletişim ve eğlence sistemi, kullanıcılara çeşitlilik gösteren akıllı bir dünyanın kapısını açıyor. Ford SYNC3, Yeni EcoSport'un yakınlaştırma/uzaklaştırma ve kaydırma hareketleriyle kullanılabilen 8 inç renkli dokunmatik ekranıyla destekleniyor. 


Yeni EcoSport'un yeni özelliklerinden bir diğeri ise bagaja monte edilmiş alçak frekans hoparlörü ve konsolun ortasındaki hoparlör dâhil 10 hoparlörden oluşan özel olarak tasarlanan B&O PLAY ses sistemi. Sistemi kontrol eden en yeni Dijital Sinyal İşleme Amfisi de Surround Ses ayarı dâhil, ekolayzer ve miksaj kabiliyetiyle mükemmel bir ses deneyimi sağlıyor. 


Yeni Ford EcoSport'un, 1.5 litre TDCi dizel motor ve 1.0 EcoBoost motorlu versiyonu Mart ayında; Ford Akıllı 4x4 Çekiş (AWD) sistemiyle donatılacak ve 1.5 litre Ford EcoBlue dizel motor 125 PS versiyonu ise Mayıs ayında Türkiye'de satışa sunulacak. Bu versiyon, altı ileri vitesli manuel şanzıman ile 125 PS güç ve 300 Nm tork sağlıyor. Akıllı 4x4 Çekiş (AWD) sistemi, aracın yol yüzeyini kavramasını ölçerek ön ve arka tekerlekler arasındaki tork dağılımını 20 milisaniyeden daha kısa sürede ayarlayabiliyor. Sistem, torku dört tekerlek arasında hızlı bir şekilde dağıtırken, kaygan zeminde güvenli yol tutuş sağlıyor. 


Ford'un yeni 1.5 litre EcoBlue dizel motoru, düşük CO, emisyonunun yanı sıra daha yüksek performans sunmak üzere tasarlandı. Dört silindirli rafine motor, daha verimli yanma ve daha düşük emisyon değerleri için yeni bir tasarıma sahip. Ayrıca, daha hızlı ve kontrol edilebilir turbo tepkisi sağlamak üzere geliştirilmiş turboşarj sistemi bulunuyor. Daha düşük yakıt tüketimi sağlayan sessiz yüksek basınçlı yakıt enjeksiyon sistemi ise verimliliği bir üst boyuta taşıyor. 


Ford'un 100 PS 1.5 litre TDCİ dizel motoru ise önden çekişli ve yeni altı ileri vitesli manuel şanzımanıyla, 4.1 1/100 km yakıt verimliliği ve 107 g/km CO, emisyon özellikleriyle satışa sunulacak. Sunulan seçenekler arasında Ford'un bol ödüllü 1.0 litre EcoBoost benzinli motorunun 125 PS versiyonu 2.8 /100 km yakıt verimliliği ve 134 gikm CO, emisyonu, altı ileri vitesli otomatik şanzıman ve direksiyondan vites değiştirme kolaylığı sağlıyor. 
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4 Ford Otosan Pazarlama, 
Satış ve Satış Sonrası © * 
Genel Müdür Yardımcısı 
Özgür Yücetürk 
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Deutschland über alle 


alma yaşayan Opel, 


herkese marka kimliğinin 


J 


Süreyya İZGİ / Sapanca 


Almanlar için sıkıntılı bir durum olduğu gerçek. Op: markanın el değiştirmesinin ötesinde Fransız bayrağı alt si, en az Volvo'nun Çin'e transferi kadar hezeyan yaratan Ama görünen o ki, paranın sahibi değişmiş olsa da rk değeri koruna Bu satın almada İkinci Dü 


Yeni Grandland X modem, dinamik hatlar, havalı SUV görünümü ve yükseltilmiş oturma pozisyonu ile Alman otomobil üreticisi Opel'i ülkemizde payı her geçen gün büyüyen kompakt SUV segmentinde temsil ediyor. Mokka X ve Crossland X modellerinin yanında Opel SUV ailesinin üçüncü üyesi olan Grandland X büyüyen segmente iddialı. Opel'in diğer SUV modellerinden 20 cm daha uzun olan Grandland X, ülkemizde geçen yıl Kasım ayında satışa sunuldu. 


Markanın “Heykelsi Tasarım Alman Mühendisliği ile Buluştu” şeklinde özetlediği tasarım felsefesini yansıtan Grandland X'in alt kısmındaki SUV tipi kaplamaları off-road yeteneğine de vurgu 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olduğunu anlatma çabası içinde. 


yapıyor. Aracın yan tarafındaki diğer Opel'lerde de görmeye alışık olduğumuz keskin bıçak hatları Grandland X'in bir Opel olduğunu net şekilde vurguluyor. Opsiyonel olarak sunulan siyah tavan ise müşterilere aracını kişiselleştirme imkanı veriyor. Arka tarafta ise, geniş duruş, gümüş rengi korumalar ve ince LED stop lambaları ile yeni modelin sportif ve kaslı görünümüne katkı sağlıyor. 


Kalite iç mekanda da kendini gösteriyor. Sade ve yolculuk yapanları ferah hissettirecek şekilde tasarlanmış kokpitin gösterge paneli ve dokunmatik ekranlı orta konsolu yatay olarak ve sürücüye doğru 


konumlanmış. Orta konsol üç ana yatay bölüme ayrılmış. Bu bölgeler bilgi-eğlence sistemine, klima kontrollerine ve şasi özelliklerine 


kolay erişim sağlıyor. İç mekanda kullanılan yüksek malzeme kalitesi sayesinde Grandland X ile yolculuk edenler kendilerini iyi hissediyorlar. Opsiyonel olarak sunulan panoramik sunroof ise iç mekanı daha da ferah hissetiriyor. Ön ve arka koltuk ve direksiyon simidi ısıtmanın yanı sıra, bir Opel'den beklenecek şekilde AGR sertifikalı ortopedik koltuklar Grandland X'te de bulunuyor. 

2.675 mm'lik aks aralığı sayesinde Opel'in yeni Kompakt SUV/'si iç mekanda yolcularına geniş bir iç mekan sunuyor. 514 litre (koltuklar 


yatırıldığında 1.652 litre) bagaj hacmi ise cömert bir taşıma kapasitesi sağlıyor. Otomatik açılıp kapatılabilen bagaj kapağı ise Grandland X kullanıcılarına bagaj yüklemede önemli bir kolaylık sağlıyor. 
Sadece bir ayak hareketi ile kapağı-açıp kapamak mümkün. 


Opel Grandland X canlı ve verimli motorları ile sürüş keyfi konusunda iddialı. Her iki motor da gelişmiş 6 ileri manuel ve otomatik şanzıman seçenekleri ile geliyor ve Start/Stop özelliğini standart olarak sunuyor: 


* 1.2 Turbo Benzinli motor 130 hp güç üretiyor ve 1,750 devirde 230 
Nm tork sunuyor (şehir içi 6.4-6.0 1/100 km, şehir dışı 4.9-4.5 1/100 km, ortalama 5.5-5.1 1/100 km, 127-117 gikm CO.) 


* 1.6 Dizel motor ise 120 hp güç üretiyor ve 1,750 devirde 300 Nm tork sunuyor (şehir içi 5.1-4.7 1/100 km, şehir dışı 4.2-3.5 1/100 km, ortalama 4.6-4.0 1/100 km, 118-104 gikm CO.) 


* Temmuz 2018'de 1.5 Dizel 130 HP 8 ileri otomatik ve 6 ileri manuel, 1.2 120 hp manuel seçenekleri, 2020'de Plug in Hybrid versiyonu da pazara sunulacak bu versiyon dört çeker seçeneğini de kapsayacak. 


Grandland X yolculuğu daha konforlu ve güvenli hale getirmek için de gerekli ultra modern destek sistemlerine de sahip. Yaya tespit ve acil fren destekli ön çarpışma uyarı sistemi, Sürücü yorgunluk tespit sistemi, Gelişmiş park desteği bu özelliklerden sadece birkaçı. 
Opsiyonel olarak sunulacak Otomatik Cruise Control sistemi ise seçilen hızda önde seyreden otomobille belirlenen mesafeyi koru-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LANSMAN 


yabiliyor ve gerek olduğunda aracı tümüyle durdurup tekrar hareket edebiliyor. Üstün güvenlik sistemleri sayesinde Grandland X Euro NCAP'ten de beş yıldız almayı başardı. 


Grandland X tüm yol koşullarında güvenli sürüş vaat ediyor. Excellence donanım seviyesinde standart olarak sunulan elektronik IntelliGrip Çekiş Sistemi ile bu güvenliği daha da artırmak mümkün. 
Sürücü sistemi kullanarak beş farklı sürüş modu arasından tercih yapabiliyor. Sonrasında sistem, otomatik olarak ön tekerleklere tork dağılımını, vites değişim noktalarını ve gaz tepkisini koşulların gerektirdiği şekilde otomatik ayarlıyor. Böylece Grandland X kar, kum, çamur ya da ıslak zemin gibi zor koşullarda etkili yol tutuşu sağlıyor. 


Opel, aydınlatma teknolojilerindeki lider konumunu Grandland X ile perçinlemeyi sürdürüyor. Alman otomobil üreticisinin bu modelde sunacağı AFL LED farlar seyredilen yolun ve çevrenin durumunu tespit edip bünyesinde barındırdığı aydınlatma modlarından en uygununu seçiyor. Böylece her koşulda sürücüsüne optimal aydınlatma sunuyor. 


IntelliLink bilgi-eğlence sistemine Android Auto ve Apple CarPlay aracılığı ile akıllı telefonlarını entegre edebiliyorlar. Ayrıca akıllı telefonları kablosuz sarj etme imkanı da mevcut. Yolculuk yaparken üstün ses kalitesi de talep eden müşteriler, sekiz hoparlör ve bir subwoofer ile gelen Denon premium ses sistemini de opsiyonel olarak alabiliyorlar. 


Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik: 


“Opel gerçek bir Alman markası olarak kalmaya devam edecek” 


“2012'den günümüze PSA ile hâlihazırda süregelen başarılı işbirliğimizin meyvesi Grandland X, PSA'daki çalışma arkadaşlarımızla birlikte ne kadar uyumlu çalıştığımızın ve markalarımızın değerlerine sadık, heyecan verici otomobiller yaratacağımızın bir göstergesi. Avrupa'da ve ülkemizde kompakt SUV segmenti önümüzdeki dönemde yoğun rekabete sahne olacak olsa da Yeni Grandland X ile biz bu rekabete hazırız. Sportif tasarımı, Hafifliği, Ferah ve sade iç mekanı, Geniş bagaj hacmi, üstün teknoloji ve konfor özellikleri ve verimli motor-şanzıman seçenekleri ile müşterilerimizin Grandland X'i tercih etmesi için birçok sebep mevcut. 


Gelecekte de Opel markamız herkes için Alman yüksek teknolojisi, mühendisliği ve tasarımı sözünü tutmaya devam edecek. En yeni ve faydalı yenilikleri herkes için ulaşılabilir kılmayı sürdüreceğiz. Platform ve Güç Aktarım sistemleri gibi Grup PSA teknolojilerine dayalı tüm Opel otomobilleri Rüsselsheim'da geliştirilecek, böylece Opel'ler her zaman Opel kalacak. Otomobillerimizi müşterilerimizin bizi tercih etmesinde fark yaratan temel unsurları koruyacak şekilde tasarlayacağız: Alman mühendisliği, kalitesi ve güvenilirliği. 


Diğer taraftan PSA grubu ile birlikte, pazar payımız yaklaşık yüzde 17'ye ulaştı ve Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil üreticisi konumuna geldik. Böylece, sürekli değişim gösteren rekabetçi pazarda daha da başarılı olmak için ihtiyacımız olan güce sahip olduk. Geleceğe güvenle bakmamıza imkan tanıyan bir diğer gelişme ise, 9 Kasım 2017 tarihinde başarılı ve güçlü bir gelecek için açıkladığımız PACE! planımız. 


Bu plan doğrultusunda Opel markamızı sürdürülebilir kârlılığa sahip, Elektrikli ve küresel bir şirket haline getireceğiz. Geleceğimizi güvence altına alacağız ve Groupe PSA'nın gelişimine Alman detaycılığı ile destek vereceğiz. 

* 2020'de 9 yeni modelimizi pazara sunmuş olacağız 

* 2022'den itibaren 20 yeni ihracat pazarına ulaşarak küresel boyutta kârlı ihracat fırsatlarını yakalayacağız 

* 2024'ten itibaren tüm Opel modellerimiz, geliştirilmesine yoğun katkı verdiğimiz PSA ortak mimarilerine sahip olacak. 


Planı uygulanmaya başladık ve tüm ekibimiz hedeflerimize ulaşmak için son gücüyle çalışıyor.” 
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)SEMİLİ ve ONKO Çocuklarımızın tedavileri tamamen ücretsiz yapılmaktadır. 


AC Cobra 42 / 


0 bir roalsler klasiği. Yüksek sürüş zeUKi, AEKALİMN iLişin heyecanı 


Son yıllarda herkes her şeyi kişiselleştirebilme, kalabalıklardan ayrılabilme derdinde. Seri üretimden sıyrılmak popüler bir akım haline geldi. 
Ama bunun için klasiklerden kaçmamak işin klasını belirliyor. Kişiselleştirme merakını otomobilinde gidermek isteyenler bunu yeni otomobillerde yapabildikleri gibi klasiklerde de tercih edebiliyor. Hele elde az üretilmiş bir klasiğiniz varsa sizden havalısı yok. Yol verenler, kızların kaçamak bakışları, laf atanlar... 
Değme Ferrari'de yaşanmayacak durumlar... Bu otomobille yaşadıklarımın özeti işte bu... 


Evet, sıra dışı bir otomobildeyim. El üretimi bir AC Cobra'nın içindeyim. 
Hava buz gibi ama hiç tavanı kapanmaya yeltenmeyeceğim bir fiyakası 

var bu roadsterin. İlginç bir öyküsü 

var AC Cobra'nın. Bir Amerikalı'nın bir İngiliz'den isteyebileceği son şey belki de, bir otomobil! 1961 yılı Eylül ayında Amerikalı otomobil tasarımcısı Carroll 
Shelby Bristollü butik spor otomobil üreticisi AC'ye, V8 motor kullanabilmek için kendisine bir otomobil inşa edip etmeyeceğini sordu. AC, “uygun bir motor bulunursa neden olmasın” diyerek kabul etti. Az kalsın bu otomobilde bir Corvette motoru yer alacakmış ama neyse ki Chevrolet kendi modeline rakip yaratmak istemeyince Shelby'yi reddetmiş. Bununla birlikte Ford, Corvette ile rekabet edebilecek bir otomobil isteyince işbirliği fikri Cobra üzerinde buluşmuş. Ford'un V8 motoru, 1960'lı yıllarda AC Cobra'da yerini almış. 
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Her şeyi olabildiğince basit bir otomobil AC Cobra. Eskilerin deyimiyle “kara şanzıman”, 
"kara diferansiyel” bir şeyler. Öyle elektronik destekler aramayın, her şey mekanik. Bu otomobil 1969 model. Tabii ki restorasyon- dan geçirilmiş. Bütün parçaları Amerika'dan getirtilen otomobil Maslak'ta yapılan renovasyon çalışmalarıyla yeniden “sıfır gibi” hayata dönmüş. Spor otomobillerin tasarımı için ilham vermiş klasik bir tasarım hakim. 
Önde o yılların tipik yuvarlak farları. 

Farların arasındaysa sanki bütün havayı içine çekmek istiyormuş gibi görünen büyük bir radyatör hava girişi. Yetmemiş, kaputun üzerine de hava girişi koymuşlar. 
Tamponlardaki boynuzlar da Cobra'nın fiyakası... Ama bana kalırsa en havalısı otomobilin üzerinden boydan boya geçen beyaz Shelby bantları! Ford'un Detroit'teki tesislerinde tasarlanmış gerçek bir performans makinesi bu roadster. 


Dikkat ettiyseniz otomobilin dışında kapı kolları yok, camlar da olmadığı için elimi iç tarafa sokup kapıyı içeriden açıyorum. Ön 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cam çerçevesinde siperlikler var sadece. 

Dört tane! Güneşe karşı değil ha, yanlış olmasın, rüzgarı yönlendirmek için! Yoksa 

ne peruk kalır kafada ne fön! Daracık bir 

iç mekan, sürücü ve yolcudan başka hiçbir şeye yer de gerek de yok, tamamen sürüş odaklı. Göstergeler kokpite özenle sıralanmış. 
1960'ların tipik yerleşimi, hız göstergesi tam ortada. Yalnız, ibre ters yöne sayıyor! 

Sert görünümlü Cobra'nın direksiyonu gemi dümeni kadar büyük. Günümüzün küçük direksiyon tasarımlarını görünce insan “Acaba 1960'ların insanları daha mı iriydi?” diye düşünmeden yapamıyor. Direksiyon simidi büyük olduğu kadar sert de. Hayır sert yeterli kelime değil, tam anlamıyla “kazık gibi”. 
Otomobil harekete geçince dert değil de özellikle dururken çevirmek hiç benim gibi çırpılara göre değil. Ben U dönüşlerinde manevralarda çırpınırken otomobilin fiyakası da yerle bir oluyor. Arkadan itişli bir otomobilin direksiyonu neden bu kadar sert anlayabilmiş değilim! AC Cobra'nın pedal setinden de söz etmeliyim. Gaz, fren ve debriyaj sanki içeride çok geniş alan varmış 


gibi birbirinden uzak uzak yerleştirilmiş! 
Derine yerleştirilmiş debriyajın sertliği de tarifsiz! Vitesler kemikli, sert ve kuvvetli geçişler istiyor. 

1960'ların sporcusunun aynalarına dikkat ettiniz mi bilmem. Bu otomobilin her şeyi o iki ayna. İçeride dikiz aynası yok zaten. 
Aracın gücüne çok güvenmiş gibiler, arkaya bakmaya niye gerek duyulsun ki! 


Makine dairesinde Ford'un 6.9 litrelik motoru yer alıyor. Tam 420 beygir saklı bu motorla 
AC Cobra, sürücüsüne göre düz gitmeyi unutabiliyor. Dedim ya, her şey mekanik, elektronik destek yok, Çamurluklarındaki solungaçlarda yer alan 427 ibareleri ora- dan geliyor. Bunun Daytona yadale 
Mans'da yarışmış daha güçlü versiyonları 

da üretilmiş... Aman aman istemez, gök gürültüsü eşliğinde ilerleyen bu versiyon bile yeterince tedirgin edici. 


Bir kapalı otoparkta teslim aldığım roadster, günümüzün binbir marifetli dijitalleştirilmiş kumandalarının aksine asma kilit anahtarı gibi klasik sarı bir metal anahtarla marş emri alıyor. Bir iki çata pat sesiyle stop ettikten sonra kükremeye başlayan motor, sonraki her gaz emrimde arka akslarına binen büyük gücün etkisiyle dans etme isteğini gösterircesine poposunu oynatıyordu. 
Asfalta çıktığımızda yere daha iyi basıyor haliyle. Otopark zemini kaygan 

malzeme kaplı. Ama iflah olacağını sanan ben yanıldığımı hemen anlıyorum, gaz pedalına dokunduğum an, roadster saçlarımı darmadağın ediyor, hemen cebimden beremi geçiriyorum kafama. 270 km/s hıza kadar yolu var bu deli otomobilin. Sizi bilemiyorum ama o hızlar sanki benim için riskli olabilir. 
Hakim olamamak değil, yanlış anlamayın. 
Ama omuzlardan tutan çift emniyet kemerlerine rağmen aradan sıyrılır, uçar 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giderim gibime geliyor! Bu otomobilin coup& gövde versiyonları da üretilmiş, onlar tercihim olabilir sanki! 


Dediğim gibi, yolda mutlak ilgi odağısınız. 
Herkesin gözü üzerinizde. Otomobilin etkileyici görüntüsü, egzozlardan çıkan öfkeli sesler ve dumanlar bir yana, hafiften kar atıştırmaya başlamışken üstü açık dolaşan 
“kim bu deli” diyorlar... Henüz plakalanmamış 
AC Cobra ile tenha yollarda biraz “havamı atıyorum” zatürre olmadan. Gerçi tesntesi hazır, bagajda duruyor da bu havada onu kim takacak! 


Fotoğrafları çeken Oytun ile göz göze geliyorum, “haydi daha hızlı çek, donduk” diyorum adeta. O da tünediği yerden bana bakıyor, 
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“Abi tamamdır, bir tur daha geç, sonuncuları çekiyorum” der gibi. 


Otomobilden inerken çok dikkat edilmesi gereken bir şey var; egzozlar. İki taraftaki fiyakalı egzoz boruları bir süre dolaştıktan sonra öyle ısınmış oluyor ki, bacaklarınızı açmazsanız, ayak bileklerinize doğal dövmeler yaptırıverirsiniz! 

Bugün AC Cobra'dan inişimin ikinci günü. 
Koltuk o kadar sertti ki, omurgamda ve belimde azalmak bilmeyen bir sızı yerini hala koruyor... 


Bu özel otomobil 157.500 dolar fiyatla Yeniköy Motors garajında müşteri bekliyor. Kimbilir, hayatın sıradanlığını kırmak isteyenler belki gidip görmek isteyebilir. 


* Stili yeter 
* Yol tutuş 
* Her şey mekanik 


* Motor sesi 
- Karizmanın yüksek bedeli! 
- İnip binerken egzozlara dikkat! 


Yakıt tipi: Benzin 
Motor hacmi (cc): 6900 V8 

Motor gücü (HP/d/d): 42006000 
Maksimum tork (Nm/d/d): 50003000 
Vites kutusu: 5 ileri manuel 
Maksimum hız (km/s): 250 
0-100 km/s hızlanma (sn): 4.0 
Tüketim (şehiriçi / şehir dışı/ karma) 
(1t/100 km): 8.5/5.6/6.4 

Ağırlık (kg): 2184 

U/G/Y (mm): 3848/1549/1245 
Aks mesafesi (mm): 2286 

Bagaj hacmi (It): 258 
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SUV'lar çağında yerini .güçlendirme isteyen ” — Ford temsilcisi Kuga, zengin özellikleriyle 


rakiplerine meydan”okuyor. 


Ford uzunca bir zamandır otomobil sahnesinde geri planda. Tabii ki var ama etkisi bir türlü hissedilmiyor. 
Fiesta'dan başlayıp Focus'a Kuga'ya modelleri gerçekten çok dolu ama her nedense rakiplerine göre tercih sebebi olamıyor. Hani filo ve ticari araç satışları olmasa gemi yürümeyecek gibi bir görüntü var. Her ne kadar modern seçenekler, en trendy teknolojilerle ve dolu dolu ekipmanlarla sunulsa da bir türlü bireysel müşterilerin tercihi olamıyor. Ford Otosan'ın o ilk Focus'la yaşadığı şaşaalı günler tekrar etmiyor. Düşünsenize, böyle bir ortamda Mondeo gibi güzel bir otomobil bile ziyan oldu gitti... İkinci elde 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bulabilirseniz sakın kaçırmayın, zira daha uygun fiyata daha dolu bir otomobil bulmak imkansız. 
Mondeo'nun yaşadıkları şimdi Kuga'nın başına gelmek üzere. Tıpkı Mondeo gibi yaklaşık olarak lansmanından bir yıl sonra teste alabildiğimiz Kuga, yine çok çok dolu ve sürüş özellikleriyle gayet ideal bir crossover olmasına karşın 

sessiz “pazarlamama” faaliyetlerinden ve 

biraz da parıltılı bir karakter olmamasından ziyan oluyormuş gibi bir görüntü çiziyor. Neredeyse 


yenilenme vakti yaklaşırken (!) teste gelen Kuga, 


ile birkaç günü birlikte geçirdik. 


Ford Kuga ilk kez 2008 yılında ortaya çıkmıştı. 
Sönük yıldızın ikinci jenerasyonu da 2013'te tanıtılmıştı. Bu ikinci gövdenin makyajlı versiyonu ise ülkemizde 2017 başında markanın modern yüzüyle satışa sunulmuştu. 

Amerika'da satılan Escape ile 680 parça ortaklığı bulunan araç, yaygınlaşan SUV modasına göre ciddi olarak güncellenmiş durumda. Uzaktan 
Edge ile karıştırılabilecek gibi görünen Kuga, gerek tasarım çizgisinde ve gerekse kabin ekipmanlarında güncel teknolojilere sahip şık bir otomobil. Focus ve bir önceki Fiesta'da fazlasıyla 


eleştirdiğimiz “kullanıcının üzerine üzerine gelen kokpit ekolünün” sürdüğü Kuga'da direksiyon göbeğindeki düğme bolluğu da alışılması zaman alacak unsurlardan. Bu arada kokpit ve kapı içlerindeki plastiğin, siyah renginin de katkısıyla biraz ucuz hissettirdiğini belirtmem gerek. 
Yüksek oturma pozisyonuyla yola hakimiyet hissi güçlü olan Kuga'nın kabin mesafeleriyse kullanıcıları memnun edecek kadar geniş. 
Özellikle arka koltuğun sunduğu değişken özellikler, kabin imkanlarını artırıyor. 

Ama Tiguan, Kodiag gibi rakiplerde arka kısım 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daha geniş. Ön koltuk sırtlıklarındaki portatif masalar da fonksiyonelliği destekleyen özelliklerden. 
İspanya'da Valencia fabrikasında üretilen Yeni Kuga'da sunulan Yeni Ford SYNC 3 araç içi bilgi ve eğlence sistemi, yenilikçi sürücü destek teknolojileri, ergonomik ve konforlu iç tasarıma sahip araç Türkiye'de Style, Titanium ve ST-line olmak üzere üç donanım seviyesi ile sunuluyor. 

Ford Kuga'da Titanium ve ST-Line donanımlarında sunulan SYNC3 multimedya sistemi, araç içi bilgi ve eğlence sistemi olarak sesli kontrol sistemini sunuyor. Güncel teknolojileri barındıran infotainment sistemi SYNC 3, sürücülere basit ve daha doğal sesli komutlar kullanarak müzik, navigasyon ve bağlantılı akıllı telefonlarını kontrol etme özgürlüğü tanıyor. 
Kuga sürücüleri, SYNC 3'ün 8 inçlik 

dokunmatik ekranını tıpkı akıllı telefonlarındaki 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gibi tutarak kaydırma hareketleriyle de kullanılabiliyor. Aynı zamanda SYNC3 telefona gelen mesajı hem okuyabiliyor hem de 

mesaja cevap yazıp gönderebiliyor. Yeni Kuga'da ilk kez sunulmaya başlanan Apple CarPlay ve Android Auto ile 8 inçlik dokunmatik ekrandan, akıllı telefonlarda yer alan birçok uygulamayada ulaşılabiliyor. SYNC3'te Spotify, Glimpse, Apple Maps gibi uygulamalar da sürücülerin hayatını kolaylaştırıyor. 


Yeni dizel motor 

Kuga'nın 1.5 litrelik yeni dizel motoru, yüksek çekiş gücüyle keyifli sürüşlere imkan veriyor. 
Küçük hacimden alınan 300 Nm'lik tork, düşük devirden itibaren alınabildiğinden kalkışlarda hantallık yaşanmıyor. Altı kademeli Powershift 


otomatik şanzımanının da bu güç çıkışını sorunsuz karşılayabilmesi akıcılık sağlıyor. 
Pürüzsüz, sarsıntısız vites değişimleri direksiyon üzerinden manuel olarak da yapılabiliyor. Motorun dizel gürültüsüyle kafa ütülemediğini de belirtmek gerek. Motorun sessizlik gibi bir diğer kozu da düşük yakıt tüketimi. Kağıt üzerinde Kuga'nın 100 km tüketim ortalamasının 5 litreyi aşmadığı iddia ediliyor. Ama aktüel kent şartlarında tüm cimri sürüş tekniklerini uygulamamıza rağmen 7 litre civarında ortalama tutturabildik. Fabrika verileri belki ancak uzun seyahatlerde elde edilebilir. 
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Oldu olası “softroader” lakabıyla 

anılan Ford Kuga'nın konforlu sürüşler sağlayabilen orta sertlikteki süspansiyonu, gereksiz salınımlara neden olmayacak kadar da diri görüntü çiziyor. 

Focus alt yapısına sahip crossover, yol tutuş konusunda yüksek güven 

veriyor. Rahatsız edici gövde salınımlarının olmaması, keskin direksiyon tepkileri ve sessiz çalışan süspansiyon elemanları, sürüş konfor ve dinamizmini yüksek tutuyor. Tabii, eğer aracınız dört tekerlekten çekişli değilse riskli off-rad sürüşlerine kalkışmamanızda yarar var. Sonuçta önden çekişle belli bir yere kadar... 


Kuga'nın 456 litrelik bagaj hacmi, 

1603 litreye kadar genişletilebiliyor. 

Bu büyük bagaja ulaşmak için kapağı biz beceremediysek de ayakla da açmak mümkün. Bu özelliğe sahip araçlarda genelde bu yönde bir sıkıntı gözlüyoruz. 
Kuga da onlardan geri kalmadı! 


Ford Kuga, donanım yönünden çok zengin. Geçirdiği kapsamlı makyaj çalışmasıyla kullanım özellikleri de bir hayli geliştirilmiş. Ama yine de parıltısız kişiliği ve ikinci elde Ford'a özgü düşük kalan cazibesi, sınıfının yıldızlarından biri olmasını engelliyor. Ford'un Kuga'yı bir yıldız yapabilmek için belki fiyatı biraz aşağı çekmesi gerekiyor. Ama o zaman da yolu, Ford'un alttan iddialı gelen küçük crossover modeli EcoSport ile kesişir mi acaba? Belki ilk çıktığı zaman işi daha kolaydı ama artık yer aldığı kulvarda düşmanlar çok donanımlı! 
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AM General Hummer 6.5 V8 


Onun kadar vahşi, bileği bükülmez bir SUV daha yok! Amerika'nın Körfez Savaşı için geliştirdiği çöl savaşçısıyla Kara da meydan okuduk. 
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* Vahşice ilerliyor 

* Devasa iç mekan 

* Kırılmaz gövde 

* Görkemli çekiş 

- Şehir içi kullanımı kabus 
- Hantal metal yığını gövde 
- İniş biniş 

- İlkel görünen kokpit 

- Yakıt tüketimi 


Yakıt tipi: Dizel 

Motor hacmi (cc): 6566 

Motor gücü (HP/d/d): 19703400 
Maksimum tork (Nm/d/d): 58301800 
Vites kutusu: Otomatik 
Yaklaşma açısı: 72 derece 
Uzaklaşma açısı: 37.5 derece 
Karın açısı: 29 derece 

Su geçiş limiti (mm): 762 

Ağırlık (kg): 3468 

U/G/Y (mm): 4686/2197/1905 
Aks mesafesi (mm): 3302 

Yakıt tankı (It): 95-64 


“iz” ri j i” 
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Fotoğraflar: Ali İNCEOĞLU 


Evet, yolların bittiği yerde onun sahnesi geliyor, sonra tork gösterisi başlıyor. Başkalarının pes ettiği yerde o nefes almaksızın ilerlemeyi sürdürebiliyor. Öyle bir şov ki bu, üzerindeki coğrafyayı tahrip edebiliyor, izini bırakıp gidiyor. Mevsim kışa dönünce havalı otomobiller sıcak garajlarına çekiliyor, arazi kahramanlarının sırası geliyor. Kar Trakya'dan İstanbul'a doğru giriş yaparken bulabileceğim en sıra dışı aracı kullanmalıydım. Ya bir ATV olacaktı zatürre olmak pahasına ya da sıcak kabininde kahvemi yudumlarken National Geographic-vari çekimler yapacaktık! Sizce hangisini seçmişimdir? 


Altımızdaki araç, Amerikan Ordusu'nun atalarını 1991 yılında Körfez Savaşı'nda, daha sonra Irak Savaşı'nda kullandığı bir AM General Hummer. Aslında adı The High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (HMMWV). 
Ama kısaltma bir markanın da doğuşuna vesile oluyor, kısaca Hummer denilip geçiliyor. 
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Kısaca Hummer olarak adlandırılan bu görkemli araç, savaştan sonra biraz ehlileştirilerek halkın kullanımına da açılmıştı. Olağanüstü arazi yeteneklerine sahip olan araç, şehir sürüşlerinde pek pratik olamasa da yolların bittiği yerlerde asıl hünerlerini göstermeye meraklı görünüyordu. Aracın 2.2 metrelik eni, adeta Amerikalıların obezliğine gönderme yapıyor. Eşsiz yeteneklere şahit olmak için rotamızı çetin kış koşullarında yol dışına çeviriyoruz. Engebeler, inişler, çıkışlar, göletler... Bakın bakalım kazanan kim olmuş. 


Hummer'ın uzun kaputunun altında 6.5 litre hacimli 195 beygir gücünde bir V8 dizel motor görev yapıyor. Bu aracın yüksek devirlerle pek işi olmadığı için gücü değil de torku daha önem- 


yk a 


li. Zaten ulaşabildiği maksimum hız sadece 135 
km/s! 1800 d/d civarında kullanıma sunduğu 
583 Nmlik tork çıkışı, dört tekerleğin birden 
çekişe katılmasıyla yüzey tanımaksızın, zorluklara takılmadan ilerliyor. Motorun yaydığı ses, dizellerin de görkemli olabileceğini ortaya koyuyor. 
Ağırlığı 3245 kg olan Hummer ile 95-64 litrelik iki yakıt tankı ağzına kadar dolu olarak macera- ya başlıyoruz. 100 km'de yaklaşık 20 litre yakıt tükettiği için nerede yakıtsız kalırız belli değil diyerek tedbirli davranıyorum. Ne olur ne olmaz! 


Hummer'a binilmiyor, tırmanmak gerekli. Yerden yüksekliği 40 cm! Bunun için de biraz atletik olmak gerekli. Böylesine yüksek bir araca binerken kendimi dağa tırmanıyor gibi hissediyorum. Güç bela 


tırmandığım makam ferah, aracın içi salon salomanje. Koltuğa oturduğumda kendimi bir dağın tepesine oturmuş sayıyorum. İç mekanda gösterge paneli uçak kokpiti gibi. Havalı şalterlerden en önce tavandaki spotları yakıyorum ki fotoğraflarda havalı çıkalım! Ferah ferah yerleşimler ve sürücü ile yolcu arasında hayli geniş bir mesafe dikkat çekici, öyle fazla samimiyete izin yok!.. 8 asker sığabiliyormuş savaş zamanlarında ki onlar bile birbirinden uzak oturuyorlarmış. Stratejik planlamalar! 


“Çöl Savaşçısı” Hummer, sert süspansiyonuyla konforsuzca yol aldığı asfalttan direksiyonu kar kaplı araziye kırdığımda zor koşullara girerken hiç nazlanmıyor. Ama o an bir bacası olsa, sinirle havaya doğru bir duman üfleyeceğine eminim. Öfkeli bir makine bu. 60 derecelik eğimlere tırmanma yeteneği olan aracımla karşıma ne çıkarsa çıksın ayağımı gaz pedalından çekmiyorum. O da itirazsız tırmanıyor. Böyle bir tırmanma yeteneği ancak Unimog'da olabilir. İşte askeri araçların gücü bu demek! Havalı SUWların hiçbiri bu araçların girdiği yerlere girip çıkamaz! 


Bunda tabii gövde açılarının yanı sıra dört tekerlekten çekiş sistemiyle beraber ön ve arka aksların 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yanı sıra ortada da yer alan Torsen diferansiyel kilidinin payı büyük. Arazinin ağır vasıtasının Trog-Trac adlı sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi, hiç bir yere saplanıp kalmamasını garantiliyor. Denilen o ki, arazi koşullarında Hummer'ın üç tekerleği havada bile kalsa tutunan tek tekerleğiyle “durumu kurtarabilirmiş”. Üzerindeki arazi lastikleri haliyle kar kış da tanımıyor! Hummer, sadece ilerlemeye çalışmıyor, vahşice yolunu açıyor, karşısında düz duvar olsa tırmanacak gibi. En sert arazi koşullarında Hummer on kaplan gücünde! 


Yanal eğimlerde de 46 derecelik açılarla devrilmeden ilerleyebiliyor Hummer. Bu rakamların anlamı nedir, biliyor musunuz, nereye isterseniz gidebilirsiniz! Gerçi 2.2 metrelik genişliği ağaçlık yerlerde takılmasına yol açmıyor değil ama gerekirse etrafından dolaşmaktan çekinmeyin, ağaçlara iyi davranmak gerekir. 


Hummer'la girdiğim buz kaplı göletin derinliği hakkında bir fikrim yok. Ama altımdaki araca fazlasıyla güveniyorum. Kullanım kılavuzu 762 milimetrelik derinliklerden geçebileceğini yazıyor. E 


bana yeter, deniz atlarının peşinde değilim sonuçta! 3. vitesle bile harekete geçirebildiğim 3245 kg ağırlığındaki araç, “hayvani güçleriyle” buz kaplı göleti buzkıran gemileri gibi yara yara ilerliyor. 


Hummer ile dimdik eğimleri defalarca indim, çıktım. Göletlere girdim, buzları kırdım. Artık en son 40 derecelik bir eğimi geri geri tırmanma sululuğunu da yaptıktan sonra yarısı boşalmış depoyla güzel bir güne son verme aşamasına geldim. Çöl Savaşçısı gerçekten dedikleri kadar varmış, anladım. Gerçi biz az kar kaplı Trakya bayırlarında kudurduk, kurtlarımızı döktük ama çöllerde de farklı sahneler yaşanmayacağını artık iyi biliyorum. 


Amerika'nın ağır vasıta üreticisi AM General tarafından Indiana'daki Mishawaka tesislerinde 1992-2006 arası 100 bin adet civarında Hummer üretilmiş. Ordunun çeşitli bölümleri ve Amerikan hükümetlerine de sunulan Hummerlar işgaller de dahil (!) deyim yerindeyse her yola sürülmüş. 
Amerikan ordusunun bir dönem vazgeçilmezi olan Hummer'ın üzerine şehir sürüşlerine daha elverişli birkaç selefi geldi, havasını kaybetti. Hatta, ikinci Hummer, bildiğimiz Ford Explorer'ın askeri kıyafet giymiş versiyonu gibiydi. Şimdi bu Çöl Savaşçısı'ndan bulabilirseniz, epey bir paraya sahip olabilirsiniz. Sonrası? Bütün dağlar sizin! 
Keyfini çıkarın. 
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KÜLTÜREL Mercedes-Benz Transporter 


Hızlı kurye 


Mercedes-Benz, gerçekleştirdiği her tür taşıt üretiminde yarattığı farklılıklarla ilk yıllarından beri şan sahibiydi. Bunun fiyakasınıysa yarış otomobillerini taşıdıkları nakil araçlarıyla bile yaşamaktan geri kalmadı Alman yıldızı. 
Mercedes-Benz Transporter, döneminde dünyanın en hızlı taşıyıcısıydı! 
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1953. kadar yarış otomobillerinin nakli geleneksel yöntemlerle yapılıyordu. Yarışacak otomobil ya yoldan yürütülecek ya da kamyonetten dönüştürülen araçlarla taşınıyordu. Ama sonradan efsane olacak Silberpfeil yarış otomobilleri öylesine görkemliydi ki, Mercedes-Benz onları sıradan koşullarda nakletmek istemiyordu. Bu gelişmiş yarış otomobillerinin farklılığı her noktada gösterilmek isteniyordu. 1953 yılında Mercedes-Benz'in yarış departmanı teknik müdürü özel bir yarış otomobili nakliye aracı isteyince hazırlıklar başladı. Yarış departmanı yetkilileri, yükü çok değerli bu olacak bu aracın, iki yolcu ve Grand Prix otomobilini güvenle ama hızlı bir şekilde taşıyabilmesini talep etmişti. Bu istek doğrultusunda 1953'te ilk yarış transporteri üretildi. Aslında bu araç için hiçbir proje geliştirilmedi, hiçbir çizim yapılmadı. Fonksiyonel olabilmesi için yapılan toplantılarda ortaya atılan fikirler birleştirildi ve bu ilg- inç görünümlü araç ortaya çıkartıldı. Transporter alçak konumlandırılmış bir 
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KÜLTÜREL | Mercedes-Benz Transporter 


kabine sahip olduğundan arkasında taşıdığı yarış otomobilinin yüksekliğinde bile değildi. 
Bu da gövdenin rüzgar direncini düşük seviyede tutabiliyordu. 

Mercedes-Benz transporterde kullanılan bütün mekanik parçalar, sinyal lambalarından direksiyon simidine, koltuklardan cam sileceklerine herşey dönemin Mercedes modellerinden tanıdıktı. Mercedes-Benz 300S'in platformu üzerinde geliştirilen aracın yolcu kabini, ön aksın önündeki kalın taşıyıcılarla desteklenmişti. o Aracın otampon-tekerlek mesafeleri o kadar uzun tutulmuştu ki, bu 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neredeyse Guinness Rekorlar Kitabı'nda kendisine yer açabilecek bir mesafey- di. Motor kabinin arkasında altta yer aldığından tasarımda uzun bir buruna gerek duyulmamıştı. Burundaki yuvarlak farlar Mercedes-Benz 180'den alınmıştı. Kabin içinde de aynı modelden parçalar vardı ve zemin de o dönem için hiç alışılmadık bir şekilde halıyla kaplıydı! Pötikareli kumaşla kaplı koltuklar, dönemin modasına uygunseçimlerdi. Önden aldığı havayı koltukların arasından radyatöre ulaştıran yüksek hava tüneli belki de kabindeki en şaşırtıcı önsur- 


du. Koltukların arkasındaki radyatörün su haznesi, kışın kabinin ısıtılması için de görev yapıyordu. 

Aracın güçlü olmasının ötesinde 'en hızlı 
taşıyıcı” olabilmesi için 300SL'de kullanılan 6 
silindirli 3.0 litre hacimli motor yer alıyordu. 
Gücü 215 HP'den 198 HP'ye düşürüen motor 253 Nm'lik maksimum torka sahipti. 
Arkadan itişli araçta 4 ileri vitesli şanzıman kullanılmıştı. Bu motor ve yürüyen aksam, sempatik taşıyıcının o 17/0 km/s hıza ulaşmasını sağlayabiliyordu. Dönemine göre modern bazı teknolojilere sahip olan araçta yüklüyken inişlerde sorun yaşanmaması için disk frenler kullanılmıştı. 

Mercedes-Benz'in hızlı transporteri, firma 
1955 yılında yaşanan ve 83 kişinin öldüğü Le 
Manstrajedisinin ardından motorsporlarından çekilme kararı alınca gözden düştü. Kolek- 


1953'ten itibaren 300 SL'itaşıyan Transporter, 1955'teki le Mans trajedisinden sonra gözden düştü. 


siyonerlerin gözdesi durumuna gelmesine karşın Mercedes-Benz, motorsporlarında içine kapanırken bu orijinal tasarımı, en azından Avrupa'da gözlerden uzaklaştırmış ve Dearborn'daki Henry Ford Müzesi'ne göndermişti. 2001 yılında ciddi bir restorasyondan geçirilen dünyanın en hızlı transport aracı, şimdi Stuttgart'taki Mercedes- 
Benz müzesinde yer alıyor. 
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ETERNAL Fiat 1300/1500 (1961:1967) 


Tipik bir İtalyan olan Fiat 1500 
zamanının çekici modellerinden biriydi. Onü Kullananlarımbira, ; * / / yerine şarap içmeyi tercih ettiği söylenir. P 
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1960'lı yılların Avrupa'daki yıldızlarından biri olan çift yuvarlak farlı, bol krom aksamlı bu otomobil, aslında motoruna göre 1300 ve 1500 serileri adıyla üretilmişti. 1961-1967 arasında üretilen dönemin orta sınıf İtalyan otomobili, modern zamanların Tempra'sı, Linea'sı hatta Egea'sı durumundaydı. O yıllarda her Avrupalı gencin hayali Alfa Romeo'ydu. Ama daha az parası olanlar Fiat kullanıyordu. 


O yıllarda İtalyan otomobilleri, özellikle de Fiat'ın 
1300 ve 1500 serileri piyasaya çıktıkları dönemin 
rakip modellerine göre daha güzel görüntüye sahipti. Üstelik teknik ve işçilik olarak da belirgin olarak 


e-motoring magazine > Mart 2018 


”.. 


va. 


i0-adöi- -1967) 


üstünlerdi. Örneğin bu otomobil zamanında en ciddi rakibi olan VW 1500 S ve Opel Rekord modellerine başta sürüş özellikleri, motor, donanım ve frenler olmak üzere aşağı yukarı her kategoride fark atıyordu. 60 beygirlik güce sahipFiat 1300, 140 km/s hıza ulaşabilirken serinin güçlü versiyonu 1500 de 
80 beygirlik motoruyla 160 km/s maksimum hıza 
ulaşabiliyordu. 


Üretildiği 6 yıl boyunca 600 bin adet satılarak Fiat tarihindeki altın sayfalardan birine kurulan 1300/1500 serisinde üretim periyodunda 65, 72 ve 75 beygirlik versiyonları da satışa sunulmuştu. 


Ön ve arka camlarının arasında neredeyse hiç eğim 


farkı bulunmayan Fiat karoseri, eğer modem teknolo-Jinin bugünkü avantajlarından biri olan rüzgar tünelin- den yararlanabilmiş olsaydı mütevazı motor gücüyle bile daha fazla performans sergileyebilirdi. Ama gövde tasarımı adeta hava akımına karşı direniyordu! 


Bugün Roma ya da Milano'daki daracık sokakları gördüğümüzde 1950'li ve 60'lı yıllarda İtalyanların otomobillerini neden bu kadar ince ve manevra yeteneğini yüksek tasarladıkları anlaşılıyor. Fiat 1500, BMW ve kenisi gibi küçük Alfa Romeo Giulia modeli ile birlikte zamanının en çevik, rahat manevra yapa- 


bilen ve aynı zamanda güvenli otomobilleri arasında 


gösteriliyordu. Ancak bugün değerlendirdiğimizde otomobilin çapı büyük ve Zor tutulabilen direksiyonu dikkatimizi çekiyor. 


Devamlı kumanda edilmesi gereken direksiyon, sürücüye otomobili düz gidişlerde bile yolda tutma zorunluluğu getiriyordu. Önde çapraz sevk çucukları ve helezon yaylarla donatılmış bağımsız süspansiyon, arkada ise yaprak yaylı sabit aks sisteminden oluşan yürüyen aksamı, modem zamanlara geçiş adımı olarak niteleyebiliriz. Ön aks elemanları modern 
sayılabilirdi ama arkadaki yaprak yayların en az 50 
yıllık geçmişi vardı! Arkadan çekişli olan Fiat'ın vites kolu ise direksiyon kolonundaydı. 


Yakıt tüketimi neredeyse modern otomobillerle yarışacak derecede düşük olan otomobilin frenleri bozuk yollarda görevini tam olarak yerine getirememesine rağmen yine de zamanının en modem teknolojik özellikleri arasındaydı. Ne yapalım, gelişimlerin de bir süreci vardı! Bu modellerin en önemli sıkıntısı, gövdelerindeki aşırı paslanmaydı. Bu yüzdendir 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ki, özel koleksiyonlardakiler dışında günümüze ulaşabilmiş örneklerine pek rastlanmaz. 


Fiat 1300/1500 serisinin iç mekanı, tıpkı küçük bir evin oturma odasını andırırdı. Yaşı yetenler bu kabinin devamını ilerleyen yıllarda Fiat 124”te görecekler- di. Sürücü ve ön yolcu için sabit emniyet kemerleri standart sunuluyordu. Arkada emniyet kemerleri bulunmayan Fiat'ın sade ve küt koltukları deri kaplıydı. 
1500'ün mandallı kelebek camları, 1960'lı yılların göze en hoş gelen detaylarından biri. Sürücünün yanında oturan yolcunun tam diz hizasında bulunan sigara çakmağıysa, ısınıp dışarı fırladığında yolcunun dizine çarpma riski taşıyordu. Otomobilin büyük direksiyonunun klakson bileziği de ergonomik olmadığı için kullanımda sıkıntı yaratabiliyordu. Tabii bunları günümüzün ergonomik anlayışıyla değerlendirmek, otomobile haksızlık olacaktır. 


Bütün artı ve eksileriyle çok rağbet gören bu otomobilin tasarımında en dikkat çeken ayrıntıları dik ve yüksek arka camı, ressamlara ilham kaynağı olan ve arka spoyler şeklinde uzanan tavan çıkıntısı, beyaz şeritli lastikleri, otomobilin yüzüne çatık kaşlı bir ifade 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ETERNAL (Fiat 1300/1500 (1961-1967) 


veren çift yuvarlak farları ve bol kromajlı süslemele- 


riydi. Ayrıca otomobili tümüyle çerçeveleyen ve ön farların çatık kaşlarıyla arka farların “kanatlarını” da oluşturan yükseltiler de ayrı bir hava kazandırıyordu. 


Fiat 1300/1500 serisinin donanımı, zamanının şartları göz önüne alındığında, oldukça zengin ve lükstü. Arka koltukların ortasında geniş bir kol dayanağı bile yer alıyordu. Geniş kapı cepleri, krom çerçeveli iç ayna, dışardan ayarlanabilen dış aynalar, yine krom çerçeveli şık gösterge tablosu, estetik görünümlü kapakla süslü torpido gözü, aynalı yan güneşlik ve ayak pompalı su püskürtme sistemi 1960'lı yılların orta sınıf otomobilinde bulunabilecek en lüks özelliklerdi. 
Bu otomobili takip eden 124”te bazı lüks donanımlara veda edildi ama 600 binlik satış performansını milyonlara çıkaran efsane bir Fiat'a geçilmişti. 


